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ACHTERGROND door Léonie Schutter - de Boer

Aandacht voor geestelijke zorg en levensvragen rondom een overlijden

Samenwerking met geestelijk verzorger  
verrijkt dienstverlening uitvaartprofessional
Vragen over de zin en betekenis van het 
leven. Daar draait het om in het werk van 
een geestelijk verzorger. Maar ook in aan-
loop naar een overlijden, de periode tot 
de uitvaart of kort daarna komen levens
vragen ter tafel en hebben uitvaart- en 
ritueelbegeleiders ermee te maken. Toch 
kennen de diverse beroepsgroepen elkaar 
nauwelijks en wordt vrijwel niet naar el-
kaar doorverwezen. Tijd voor een nadere 
kennismaking én een uitnodiging tot actie.

W at zijn levensvragen? Geeste
lijk verzorger Karin Seijdell 
van Zinlab: “Het zijn vragen 

die vaak opkomen op momenten dat het 
uitzonderlijk goed met je gaat, bijvoor-
beeld als je de liefde van je leven ontmoet 
of een kind krijgt. Of juist als je een breuk 
ervaart zoals bij confrontatie met je eigen 
sterfelijkheid, die van een naaste of door 
het verlies van een dierbare. Levensvragen 
zijn vragen naar de zin en betekenis van wat 
je overkomt, al worden deze vragen lang 
niet altijd aan een religieus adres gesteld. 
Bij een opmerking als ‘Waarom doet God 
mij dit aan?’ rinkelt er vaak wel een belletje 
en wordt contact gelegd met een imam of 
pastoor. Maar als mensen verzuchten wat 
hun leven nog voor zin heeft of waar ze 
het allemaal voor doen, ook dan heb je te 
maken met levensvragen.”

Ander adres
Seijdell werkt al bijna 25 jaar als geestelijk 
verzorger, waarvan ruim twintig jaar voor 
mensen met een verstandelijke beperking 
die in een instelling wonen. Ze heeft de 
vraag naar geestelijke ondersteuning zien 
toenemen. “In het begin werd ik door 
groepsbegeleiders alleen ingeschakeld bij 
religieuze vragen of als een bewoner bijna 

overleed. Toen ik daar vertrok, leidde ik 
gespreksgroepen ‘over de mooie en moei-
lijke dingen in het leven’, waar altijd veel 
belangstelling voor was. Begeleiders zagen 
dat cliënten ook bij mij terechtkonden met 
ethische vragen of als ze ingrijpende dingen 
meemaakten.” Ook in de samenleving heeft 
de afgelopen decennia een verschuiving 
plaatsgevonden. “Waar mensen vroeger 
met hun levensvragen terechtkonden bij 
een kerk of geloofsgemeenschap waar ze 
deel van uitmaakten, komen ze nu eerder bij 
zorgverleners als huisartsen, psychologen en 
praktijkondersteuners. Ook de taal waarin de 
vragen zijn verpakt, verandert. Een woord als 
‘universum’ of een opmerking als ‘het heeft 
zo moeten zijn’ zijn voor mij aanleiding om 
door te vragen wat mensen precies bedoe-
len.”

Geestelijke begeleiding thuis
Uitvaartvaartverzorger Wijnand Stuart, werk-
zaam bij Van der Stappen uitvaartverzorging 
in Eindhoven, herkent de ontwikkeling 
die Seijdell schetst. “Ik kwam regelmatig 
bij Lunet Zorg, waar Karin werkte, om een 
uitvaart te begeleiden. Ik zag wat ze deed 
en de betekenis ervan voor betrokkenen. 

Als ik dan voor een uitvaart bij mensen thuis 
kwam, zag ik vaak gelijksoortige situaties, 
alleen was daar géén vangnet voor geeste-
lijke begeleiding aanwezig. Mede door het 
contact met Karin heb ik een beter beeld wat 
een geestelijk verzorger kan betekenen. Als 
ik behoeften merk bij mensen, bijvoorbeeld 
om terug te kijken op hun leven, vraag ik 
of ze het fijn vinden om daar met iemand 
over te praten. Het is prettig om mensen die 
ervoor openstaan door te kunnen verwijzen 
naar een geestelijk verzorger en ook op die 
manier van betekenis te kunnen zijn.”

‘Vertel wat geestelijk verzorger doet’
In 2019 stelde het ministerie van VWS subsi-
die beschikbaar voor de inzet van geestelijk 
verzorgers thuis om de toegang tot hulp 
bij levensvragen te verbeteren. Inmiddels is 
er een koepel van Samenwerkende Centra 
voor Levensvragen (SCvL) met een landelijke 
dekking. Seijdell: “Zo’n 250 geestelijk ver-
zorgers werken in thuissituaties. Daarnaast 
geven ze ook voorlichting over hun vak, 
vooral aan huisartsen en praktijkondersteu-
ners omdat die een groot bereik hebben. 
Het contact met de uitvaartbranche is nog 
nihil.”

Dit laatste vindt ook Esli Jongen. Ze werkt 
als geestelijk verzorger voor Questio in de 
regio Gooi- en Vechtstreek. Net als Seijdell 
pleit zij voor meer bekendheid over het 
vakgebied binnen de uitvaartbranche. “De 
manier waarop over geestelijke zorg wordt 
gesproken, speelt een wezenlijke rol. Ben 
je als uitvaartbegeleider bij een familie, 
dan schrikt het vaak af als je zegt: ‘U kunt 
gebruikmaken van een geestelijk verzor-
ger.’ Beter is het om te vertellen over de 
inhoud van het werk. Ik was bijvoorbeeld 
onlangs betrokken bij een jong gezin met 
een stervende moeder. Het ziekenhuis waar 
de vrouw de boodschap kreeg dat er geen 
verdere behandeling meer mogelijk was, 
gaf aan dat zij snel achteruitging, al wilde 
de vrouw dit niet onder ogen zien. Ze had 
een angstige bewegingsdrang. Thuis was ze 
aan het dralen; alles om maar uit de situatie 
weg te komen waarin ze zat. Ze wilde niet 
met haar kinderen noch met haar man praten 
over wat ging komen, maar wilde wél thuis 
sterven. In gesprek met de vrouw bewoog 
ik zachtjes toe naar wat haar daadwerkelijk 
dwars zat. Onder alles zat een existentiële 
angst dat haar kinderen haar zouden verge-

Geestelijk verzorger Karin Seijdell: ‘Het contact 
met de uitvaartbranche is nog nihil’

Uitvaartvaartverzorger Wijnand Stuart: ‘Prettig 
om mensen die ervoor openstaan door te kunnen 
verwijzen’

Geestelijk verzorger Esli Jongen: ‘Een kijkje in 
elkaars keuken zou al helpen’

Fo
to

: P
R

Fo
to

: P
R

Fo
to

: P
R



Vakblad Uitvaart   |   mei-juni 2025vakbladuitvaart.com

21
ACHTERGROND

ten. Ook vond zij het vreselijk dat ze hen niet 
tot volwassenheid kon brengen.” Seijdell: 
“Naast erover praten kan een geestelijk 
verzorger ook helpen door een ritueel aan 
te reiken, zoals gezinsleden naar elkaar laten 
uitspreken waar ze goed op terugkijken en 
wat ze in elkaar waarderen.”

Doorverwijzen; naar wie?
Pauline Jochems van Pauline Uitvaartbege-
leiding in Delft luistert en kijkt als uitvaart-
begeleider goed wanneer ze langsgaat bij 
families. “Voordat we praktische zaken gaan 
regelen, heb ik eerst alle aandacht voor wat er 
is gebeurd. Als ik de indruk krijg dat mensen 
meer behoefte hebben aan gesprek dan ik 
tijd heb, adviseer ik ze contact op te nemen 
met hun huisarts. In de voorgesprekken die 
ik regelmatig voer, willen mensen doorgaans 
vooral praktische zaken regelen. Vragen over 

zingeving of angst voor de dood komen soms 
ter tafel. Ook dan benoem ik de waarde om 
erover in gesprek te gaan.”
Immanuel Baan, directeur van uitvaart
opleiding Meander, herkent de situatie die 
Jochems schetst. “Uitvaartbegeleiders zijn 
goed in het leggen van verbindingen met 
betrokkenen en sterk in het organiseren van 
een uitvaart. Als mensen hun levensverhaal 
vertellen, is dat mooi en een blijk van ver-
trouwen, maar zodra blijkt dat de vraag gro-
ter is, is een antwoord als ‘Er zijn mensen die 
tijd, rust en aandacht voor je hebben’ een 
passende reactie. In de opleiding wordt niet 
expliciet aandacht besteed aan het beroep 
van geestelijk verzorger. Wel wordt in een 
gastles over rouw na de uitvaart gesproken 
over de Centra voor Levensvragen en hoe 
uitvaartbegeleiders kunnen verwijzen als ze 
vermoeden dat extra ondersteuning nodig is 
in de nazorg.”

Ritueelbegeleiding
Iris van Noorden werkt als zelfstandig ritueel
begeleider en is trainer bij Het Moment 
(Docendo). “Ritueelbegeleiding, en dus ook 
de opleiding, gaat over levensvragen. Zeker 

als mensen in een voorgesprek op hun leven 
terugblikken, vertellen ze regelmatig waar 
ze dankbaar voor zijn of spijt van hebben. 
Waardevol om te gebruiken tijdens de uit-
eindelijke afscheidsdienst. Net als uitvaart-
begeleiders schrijven ritueelbegeleiders 
levensverhalen. Verschil is dat ritueelbege-
leiders duiding geven aan dat verhaal door 
een vertaalslag te maken naar een groter 
thema waar soms een symbool aan wordt 
verbonden. Net als geestelijk verzorgers 
hebben ritueelbegeleiders gesprekken over 
levensvragen met mensen die gaan sterven 
en/of met betrokken naasten. Maar wel  
minder uitgebreid dan een geestelijk  
verzorger, omdat ritueelbegeleiders alleen 
kort rond een sterven betrokken zijn.”

Langer verbonden
Het klopt dat de vakgebieden van een 
ritueelbegeleider en een geestelijk verzor-
ger elkaar overlappen, zegt Seijdell: “Een 
geestelijk begeleider is vaak al vanaf de 
palliatieve fase betrokken en blijft ook langer 
verbonden. Anders dan gesprekken die 
een ritueelbegeleider voert, gaat het over 
dingen als ‘Hoe houd je het vol?’, ‘Wat zijn 
bronnen van kracht?’ en ‘Welke spirituele 
overtuiging kan jou nu helpen?’ Een geeste-
lijk verzorger is er om mensen te helpen zich 
te verbinden met hun krachtbronnen.” Esli 
Jongen vult aan. “Als mensen aangeven niet 
te weten hoe ze afscheid moeten nemen of 
zeggen dat ze niet willen of kunnen sterven, 
zijn dit duidelijke haakjes om door te verwij-
zen naar een geestelijk verzorger.”

Kijkje in elkaars keuken
Dat er tot op heden nog weinig naar elkaar 
wordt doorverwezen, over én weer, is 
eigenlijk eenvoudig op te lossen. Geestelijk 
verzorger Jongen: “We kennen elkaar niet! 
Nadat ik kort na elkaar twee gezinnen had 
begeleid die met onvrede terugkeken op 
de uitvaart van hun dierbare, ben ik op zoek 
gegaan naar zelfstandig uitvaartbegeleiders. 
Zo kwam ik in contact met twee uitvaart

begeleiders uit de regio en ontstond er een 
samenwerking. Geestelijk verzorgers en uit-
vaartprofessionals zitten niet of onvoldoen-
de in elkaars netwerk. Een kijkje in elkaars 
keuken zou al helpen. Vanuit de Centra voor 
Levensvragen (CvL) vinden er regelmatig 
netwerkbijeenkomsten plaats, zoals uitvaart-
professionals die ook organiseren. Waarom 
die niet een keer aan elkaar verbinden zodat 
beiden kunnen vertellen over hun werk?”
Seijdell vult aan: “Of vraag een interne 
scholing aan bij de CvL. De kosten daarvan 
zijn beperkt, vaak is er zelfs een tegemoet-
koming vanuit een CvL mogelijk. Als ik zo’n 
bijeenkomst doe, vertel ik mensen in twee 
uur wat levensvragen zijn, hoe ze die kunnen 
herkennen en wat ze ermee kunnen doen. 
Ook reik ik een vorm aan waar mensen zelf 
mee aan de slag kunnen; luisteren in laagjes, 
net of je een ui afpelt.”

Centra voor Levensvragen in eigen 
regio
Zowel Seijdell als Jongen vindt het belangrijk 
dat een uitvaartprofessional weet dat hij of zij 
niet zoveel hoeft met levensvragen. Jongen: 
“Als je denkt dat er iets speelt wat complex 
is, zoals lastige familiedynamieken of een 
leven dat heel erg ingewikkeld is geweest, 
dan kun je doorverwijzen naar een gees-
telijk verzorger. Op de website van de CvL 
kunnen mensen zelf op postcode hulp in de 
buurt vinden. Kijk als je bij families bent even 
door de zingevingsbril: Is hier iets nodig? 
Kan ik daarin mogelijk een lijntje leggen? Op 
die manier kun je een familie al ontzorgen.” 
Seijdell: “Wat ik uitvaartbegeleiders tot slot 
ook wil meegeven, is om bewust ‘de voeten 
te vegen voordat ze naar binnengaan’ en te 
denken; ‘ik ga ruimte maken voor deze ont-
moeting’. Dan doe je het al goed. Gewoon, 
je even bewust zijn van het feit dat je iets 
komt doen, wat voor die ander moeilijk of 
beladen is.” •

Meer informatie: www.pratenoverlevensvragen.nl 
en www.geestelijkeverzorging.nl/thuis 

Uitvaartbegeleider Pauline Jochems: ‘Benoem de 
waarde van het gesprek over zingeving en de dood’

Opleider Immanuel Baan: ‘Tijdens opleiding geen 
expliciete aandacht voor geestelijk verzorger’

Ritueelbegeleider Iris van Noorden: ‘Ritueel
begeleiders geven duiding aan levensverhalen’
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